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Vastenactie 
Als parochie sluiten wij aan bij de bisschoppelijke 
vastenactie. Dit jaar is het thema afkomstig uit 
het verhaal over de vijf broden en twee vissen: 
‘Geven jullie hen maar te eten.’ Met deze zin legt 
Jezus ook een verantwoordelijkheid bij ons: 
barmhartigheid tonen aan de naaste, die hulp 
nodig heeft. Dat doen we ook door geld over te 
maken aan het project van de vastenactie in 
Bolivia. Bisschop Eugenio Coter en zijn team 
zorgen daar voor zieken en vangen kinderen op, 
die op straat zwerven. Geld kan in het 
vastenzakje, of kan overgemaakt worden via:  
https://www.vastenactie.nl/doneer-nu  
Namens MOV-groep, Teun van Grinsven 

Pastoraal woord: Een goede herder 
De afgelopen maand hebben wij, als Groes-
beekse gemeenschap, afscheid genomen van 
oud-pastoor Jan van Gestel. Een man die 
ongewild pastor werd in Groesbeek en 
uiteindelijk er nooit meer weg wilde.  
Een voorbeeld van iemand voor onze tijd, waarin 
wij mensen vaak zeggen: Jij bepaalt en jij kiest 
jouw manier van leven. Hoe het soms kan lopen 
als je niet bepaalt en je wordt nood gedwongen 
voor een keuze gesteld. Dat dit soms ook een 
goede weg kan zijn. Ook in onze tijd komen 
sommige mensen voor zo’n situatie te staan.  
Je kan niet anders, je moet die weg op gaan.  
En dan kijk ik naar pastoor Jan. Immers hij heeft 
zijn leven toch mooi vorm gegeven, ondanks dat 
het zijn keuze niet was. De komende maanden 
zullen velen van onze jongeren een beroepskeuze 
maken. Soms tegen wil en dank. Maar welke 
leeftijd je ook hebt, iedere keuze is een avontuur. 
Jan was een goede herder, zo schreef een 
mevrouw op leeftijd. Ieder van ons heeft, in 
welke omstandigheden dan ook, het vermogen 
om het goede te doen, weet dat wel!!! Met 
broederlijke groet, Aloys van Velthoven, pastoor 
 

Vanuit bestuur: Geef voor de kerk van morgen! 
De kerk betekent: rustpunt in een drukke wereld, 
omzien naar elkaar, geloof samen vieren, kaarsje 
opsteken, baken voor mensen in nood. 
We horen geregeld: “Wat is de kerk mooi.” De één 
draagt bij vanuit zorg voor het pastorale werk, de 
ander vanuit liefde voor het orgel, weer een ander 
vanuit betrokkenheid bij het onderhoud van het 
kerkgebouw. Dankzij subsidies konden we het 
Pastoraal Centrum energiezuiniger maken. Ook 
waren we aangenaam verrast toen een 
parochiaan opstond om de waterschade uit 2019 
in de Cosmas- en Damianuskerk voor zijn 
rekening te nemen. Daarnaast is het een grote 
geruststelling dat we, dankzij onze vrijwilligers, 
het secretariaat iedere dag open kunnen houden. 
Elke vorm van betrokkenheid telt. Dank daarvoor! 
Laten we samen niet alleen zeggen, maar ook 
doen: Geven voor de kerk van morgen. 
 
 
 
Voor het vitaal en hoopvol doorgaan als parochie 
is ook geld nodig. Uw bijdrage is welkom op  
rek. nr. NL86 RABO 0117 4059 49 t.n.v. Parochie 
H.H. Cosmas en Damianus onder vermelding van 

Overleden 
09-01-2026: Leen Hijmans-Nolen, 89 jaar 
10-01-2026: Piet Janssen, 82 jaar 
12-01-2026: Cecilia Coenen-Verhoeven, 88 jaar 
12-01-2026: Cecilia Janssen-Hendriks, 84 jaar 
15-01-2026: Theo Derks, 85 jaar 
15-01-2026: oud-pastoor Jan van Gestel, 83 jaar 
21-01-2026: Regulien Drijver-Baars, 78 jaar 
 
Gedoopt 
24-12-2025: Tarek Alabdalah, 25 jaar 
11-01-2026: Sophie van Kampen van Ewijk, 7 jaar 

Activiteiten in het pastoraal centrum. Elke twee weken: gezamenlijk bijbel lezen, woensdag om 10.00 uur. 
Op vrijdagavond is er regelmatig een bijeenkomst van de bijbelgroep jongvolwassenen.  
Meer informatie: info@parochiegroesbeek.nl of tel. 024 - 397 14 73, of website: www.parochiegroesbeek.nl  
Rekeningnummer parochie (voor kerkbijdrage en misintenties): NL82 RABO 0117 4373 52. 



  

Liturgisch rooster 

HSB = kerkkoor Horst-Sion-Breedeweg. WoCo = Woord- en Communieviering. 
Iedere dinsdag en donderdag om 9.00 uur: H. Mis in de kerk. Donderdag 9.30 uur: Stille Aanbidding. 
Ziekendienst: 1e dinsdag van de maand, 14.30 uur. Meditatie: 1e vrijdag van de maand, 19.30 uur. 
In de kapel van de Kloostertuin is tevens een viering op de 1e vrijdag van de maand, 19.00 uur. 
 

WEEK VAN ZATERDAG 21  T/M VRIJDAG 27 FEBRUARI 1e zondag veertigdagentijd 

Zaterdag 21-02-26 17.00 De Meent A. van Velthoven H. Mis 

    19.00 Kloostertuin A. van Velthoven H. Mis 

Zondag 22-02-26 10.00 C&D A. van Velthoven H. Mis + koffie 

WEEK VAN ZATERDAG 28 FEBRUARI  T/M VRIJDAG 6 MAART 2e zondag veertigdagentijd 

Zaterdag 28-02-26 17.00 De Meent P. Pot WoCo 

    19.00 Kloostertuin P. Pot WoCo 

Zondag 1-03-26 10.00 C&D P. Pot WoCo 

WEEK VAN ZATERDAG 7  T/M VRIJDAG 13 MAART 3e zondag veertigdagentijd 

Zaterdag 7-03-26 17.00 De Meent A. van Velthoven H. Mis 

    19.00 Kloostertuin H. Rikhof H. Mis 

Zondag 8-03-26 10.00 C&D A. van Velthoven H. Mis + koffie 

WEEK VAN ZATERDAG 14  T/M VRIJDAG 20 MAART 4e zondag veertigdagentijd 

Zaterdag 14-03-26 17.00 De Meent A. van Velthoven H. Mis 

    19.00 Kloostertuin A. van Velthoven H. Mis 

Zondag 15-03-26 10.00 C&D P. Pot WoCo 

WEEK VAN ZATERDAG 21  T/M VRIJDAG 27 MAART 5e zondag veertigdagentijd 

Zaterdag 21-03-26 17.00 De Meent A. van Velthoven H. Mis 

    19.00 Kloostertuin A. van Velthoven H. Mis 

Zondag 22-03-26 10.00 C&D A. van Velthoven H. Mis + koffie 
 
Wilt u een pastor spreken?  
Pastoor Aloys van Velthoven: 06 20 16 44 73. Diaken Peter Pot: 06 17 90 93 84. 


