
Bezoek klooster Brakkenstein 
 

 

In het klooster wonen ze met z’n achten. Ze eten en leven gezamenlijk, maar ze hebben 

allemaal een aparte kamer. Iedereen heeft een eigen taak. Vroeger woonden ze met veel 

meer in het klooster. Het werd te groot en daarom is het klooster opnieuw gebouwd. 

In de kerk waren mozaïeken ramen.  Op het ene raam stond Maria met Jezus en op het 

andere raam stond Jozef met Jezus. De mensen komen elke dag 4x samen in de kerk en elke 

dag 3x samen in de kapel om te bidden.  

Bij elke viering in de kerk heeft de pastor een kazuifel aan. Altijd in een ander kleur, omdat 

elke kleur iets anders betekend. Bijvoorbeeld paars: als iemand overleden is. Groen: op een 

normale zondag. Rood: met pinksteren en bij het vormsel.  

We hebben ook nog een kaarsje aangestoken.  

Op het laatst zijn we nog naar de kelder geweest. De kelder had ook verschillende kamers. In 

een kamer stonden allemaal boeken eigenlijk een archief. In een andere kamer stonden 

allemaal kandelaars en het kruis van Jezus. Ze konden daar ook van hout kruisjes maken. De 

volgende kamer stonden allemaal schilderijen.  

Het was heel leuk in het klooster.  

 


