
Bisschop Gerard de Korte heeft met vreugde kennisgenomen van de keuze van het conclaaf 
voor kardinaal Robert Francis Prevost als nieuwe paus. 

 Bisschop De Korte: “Het conclaaf, dat slechts anderhalve dag heeft geduurd, heeft in de kracht 
van de heilige Geest een nieuwe paus gekozen: de 266ste opvolger van de heilige Petrus. Met de 
gekozen naam paus Leo XIV lijkt hij een bewust programma aan te geven; In de gekozen naam 
zie ik een verwijzing naar Leo XIII, de paus van de eerste sociale encycliek ‘Rerum Novarum’ 
(1891). De nieuwe paus zal zeker oog hebben voor de kwetsbaren van onze wereld. In zijn 
toespraak op het balkon van de Sint-Pieter sprak de paus veelvuldig over zijn diepe verlangen 
naar vrede voor onze, door veel geweld geteisterde, wereld.” 

 “De paus zal aan zijn zware taak inhoud geven vanuit een diepe verbondenheid met Christus. 
Als referent voor Kerk en samenleving verwacht ik dat de nieuwe paus het katholiek sociaal 
denken over de rechtvaardige samenleving verder zal ontwikkelen. In het voetspoor van paus 
Franciscus zal deze paus als morele leider stem blijven geven aan de stemlozen in deze 
wereld”, aldus de bisschop. 

 Bisschop De Korte: “Mijn eerste indruk van de nieuwe paus is een wijze, toegankelijke, 
bezielende man met een diepe liefde voor de levende Christus en zijn Kerk. Het was opvallend 
dat de nieuwe paus veelvuldig het woord “tutti” gebruikte, waarmee hij verwees naar een geliefd 
woord van zijn voorganger paus Franciscus, die streefde naar een kerk waar alle mensen 
welkom zijn. Paus Leo XIV sprak over een kerk in dialoog met allen, een geloofsgemeenschap 
die hulp wil geven aan iedereen die dat nodig heeft.” 

 “Ik roep alle gelovigen in ons bisdom op om te bidden voor paus Leo XIV opdat hij met wijsheid 
en mededogen zijn zware taak als bisschop van Rome en eerste herder van de wereldwijde Kerk 
mag vervullen.” 

Heer, wij danken U voor paus Leo XIV die Gij tot opvolger van de apostel Petrus hebt aangesteld 
en tot herder van heel uw Kerk. Schenk hem de geest van wijsheid en sterkte, de geest van 
kennis en ontzag voor uw Naam om het christenvolk dat hem is toevertrouwd met toewijding te 
leiden op de weg van het geloof en bij te dragen tot de opbouw van de Kerk en het welzijn van 
velen in onze wereld. Laat ons bidden. 


