DE GOEDE WEEK!

PALMZONDAG: Op weg naar het Paasfeest.

Jezus is met zijn leerlingen en veel andere mensen op weg naar
Jeruzalem. Halverwege de reis blijft Jezus staan.

Hij roept twee leerlingen bij zich en zegt tegen hen: lopen jullie
vast door naar het volgende dorpje. Daar zullen jullie een ezel
vinden, vastgebonden aan een paal. Breng de ezel naar mij toe. De
leerlingen doen wat Jezus vraagt en halen de ezel. Ze leggen hun
jas op de rug van de ezel, zodat Jezus erop kan gaan zitten. Zo
trekken ze verder naar Jerusalem, waar de mensen hem al aan zien

komen.

Ze leggen hun jassen op de weg en ze zwaaien met palmtakken naar Jezus. Ze roepen:
Hosanna,lang leve de koning die God ons gegeven

heeft. Dolblij zijn ze dat ze Jezus kunnen zien.

WITTE DONDERDAG: De maaltijd.

Dan begint het Paasfeest en Jezus wil nog éen keer met zijn
leerlingen eten. Hij weet dat ze voor de laatste keer samen aan tafel
zouden zitten. Tijdens het eten kijkt Jezus verdrietig de kring rond.
Eén van jullie zal mij verraden aan de priesters, zegt Hij.

9 S Zijn vrienden schrikken en ze willen weten wie het is. Dan kijkt
Jezus naar Judas en zegt: ga maar gauw doen wat je van plan bent
Judas. Judas holt naar buiten om de Hogepriesters te gaan vertellen
waar ze Jezus later die avond gevangen kunnen nemen.

Voor het eten spreekt Jezus een gebed uit.

Hij pakt het brood, breekt het en deelt het uit aan zijn vrienden.

Hij zegt: neem en eet dit brood, dit is mijn lichaam.

Zo geef ik mijzelf aan jullie. Dan neemt hij de beker wijn,

dankt God en

zegt: neem deze beker en drink eruit. Zo geef ik mijzelf aan jullie. Telkens als jullie eten en
drinken denk dan aan Mij.

Na de maaltijd gaan ze naar buiten naar de olijfberg.

GOEDE VRIIJDAG: Jezus wordt gevangen genomen
en sterft aan het kruis.

Ze lopen naar de tuin van Gethsémané.

Dan zegt Jezus: vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten,
iedereen schrikt. Maar ik niet, zegt Petrus. Ach Petrus, zegt Jezus,
nog voor het ochtend is zul je mij in de steek laten.Als de haan drie
keer kraait heb je al drie keer gezegd dat je mij niet kent.




Jezus wil alleen zijn om te bidden. Hij bidt: VVader laat nu maar gebeuren wat U wilt. Daar
komt Judas aan met een troep soldaten.

Door Jezus een kus te geven, laat hij de soldaten weten wie Jezus is. De soldaten nemen Jezus
gevangen en brengen Hem naar de hogepriester Kajafas. Kajafas vraagt: ben jij de zoon van
God? Jezus antwoordt hem rustig: ja dat ben ik. lemand die dat zegt, beledigt God zeggen de
Hogepriester en andere rechters.

Hij moet de doodstraf krijgen.

Ze brengen Jezus naar Pilatus, de rechter. Hij wordt verkleed als koning met een rode mantel
en een kroon van doorns. Pilatus wil Jezus eigenlijk niet laten doden, maar de priesters zijn zo
boos dat Pilatus er bang van wordt. Goed, zegt Pilatus, neem Jezus maar mee en laat hem
sterven aan het kruis. Jezus moet zijn eigen kruis dragen.

Helemaal tot de top van de berg Golgatha. Daar wordt Jezus aan het kruis geslagen. Zijn
moeder Maria en Johannes, zijn leerling, staan ook bij het kruis. Jezus zegt: zorg goed voor
elkaar.

Dan wordt het pikkedonker op aarde en Jezus voelt dat het voorbij is. Het is volbracht, zegt
Hij. Hij buigt zijn hoofd en sterft. Zijn vrienden halen hem van het kruis af en brengen hem
naar een nieuw graf in buurt.

Ze rollen een zware steen voor de ingang van het graf.

PASEN: Jezus leeft.

Jezus is al drie dagen dood als Maria nog een laatste keer bij het graf
naar Jezus wil gaan kijken. Ze is bezorgd of ze de zware steen wel
weg kan rollen, maar tot haar verbazing ziet ze dat de steen al weg is.
Ze haalt Petrus en Johannes erbij en dan zien ze dat het graf leeg is.
Snel gaan Petrus en Johannes het nieuws aan de anderen vertellen.
Maria blijft nog bij het graf en is verdrietig omdat het lichaam van
Jezus weg is.

Dan verschijnt er een engel bij Maria die zegt dat ze niet bang hoeft te zijn. Als Maria even
later een man in de tuin ziet staan, vraagt ze of hij misschien weet waar het lichaam van Jezus
is. Maria herken je me niet? zegt de man. En dan ziet Maria dat het Jezus is. Je leeft, roept ze,
je bent niet dood! En Jezus zegt: ga maar snel aan mijn leerlingen vertellen dat je mij gezien
hebt, dat ik leef.

Pasen is een groot feest. Jezus is er weer en zal altijd bij
ons zijn.




