
WILT U EEN PASTOR SPREKEN?
Aloys van Velthoven, pastoor:  06 - 2016 4473
Joke Huisintveld, pastoraal werker:  06 - 1915 3832
Peter Pot, diaken:  06 - 1790 9384
Elke maandagavond tussen 18.00 u. en 19.00 u. pastoraal open spreekuur, 
behalve op feestdagen

SECRETARIAAT EN PASTORAAL CENTRUM
Het secretariaat is maandag t/m vrijdag tussen 9.00 u. en 12.00 u. geopend. 
www.parochiegroesbeek.nl
Telefoon: 024 - 397 14 73 / info@parochiegroesbeek.nl
Facebook: facebook.com/cosmas.damianusgroesbeek
Bank: NL82 RABO 0117 4373 52

GOEDE WEEK
24 maart Palmzondag
10.00 uur Gezinsviering in de 
Cosmas en Damianuskerk

25 maart Boeteviering
19.00 uur Cosmas en Damianuskerk

28 maart Witte Donderdag
19.00 uur Cosmas en Damianuskerk

29 maart Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg in de Cosmas en Damianuskerk 
Vanaf 16.30 uur in- en uitloopmeditaties, zie elders op 
deze pagina.
21.00 uur Muzikale Goede Vrijdag Overweging

PASEN
30 maart Paaszaterdag
17.00 uur Paasviering de Meent
18.30 uur Paasviering voor gezinnen in de Cosmas en 
Damianuskerk

21.00 uur Paaswake in de Cosmas en Damianuskerk

31 maart Eerste Paasdag
10.00 uur Cosmas en Damianuskerk

1 april Tweede Paasdag
10.00 uur Cosmas en Damianuskerk

Activiteiten rond Pasen 
in het familiepastoraat24 maart is het Palmzondag. 

Dan vieren we dat Jezus als 
een koning werd begroet, 
toen Hij Jeruzalem binnen-
kwam. Daarna volgt de zoge-
naamde Goede of Stille week. 
Die begint met Witte Donder-
dag. Dat is de dag waarop wij 
het Laatste Avondmaal van 
Jezus met zijn leerlingen her-
denken. Daarna komt Goede 
Vrijdag, de dag waarop Jezus gekruisigd wordt. Op stille zaterdag zijn we stil van 
wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. Vroeger werd in de vroege ochtend op Eerste 
Paasdag, rond 02.00 uur begonnen met de Paaswake, om het dan samen licht te 
zien worden. De Paaswake is in deze tijd verschoven naar de zaterdagavond. Op 
Eerste Paasdag vieren we, dat Jezus is 
opgestaan uit de dood. Dat is iets wat 
je niet kunt begrijpen, maar alleen kunt 
geloven. Het gaat namelijk om God die 
is opgestaan, niet een mens. Maar het 
herinnert aan ons eigen leven. Dat je 
meerdere keren kunt vallen en opstaan 
zoals Jezus bij zijn kruisweg. Dat ie-
der huis zijn eigen kruisje heeft. Maar 
vooral, ook dat wij kunnen opstaan uit 
moeilijkheden en nare omstandigheden 
en zo ons eigen kruis op kunnen nemen. 
Dat geeft hoop op nieuw leven! Wil je 
meer weten over de dagen rond Pasen? 
Kijk dan op onze website! 

De pastores Aloys van Velthoven, 
Peter Pot en Joke Huisintveld 

wensen je een Zalig Pasen!

De viering op Palmzondag 24 
maart om 10.00u in de Cosmas 
en Damianuskerk
Wij nodigen jullie van harte uit voor 
deze viering! De kinderen mogen 
dan met een palmpaasstok door de 
kerk heen lopen. Na de viering gaan 
de kinderen naar Mariëndaal en de 
Kloostertuin, om, als ze willen, hun 
palmpaasstok aan een bewoner te ge-
ven. Als je (nog) niet deelneemt aan 
het familie pastoraat, dan kun je 
contact opnemen met pastor Joke 
Huisintveld voor meer informatie.

Palmpaasstokken maken
Als je in de optocht wil lopen met een 
palmpaasstok, heb je er natuurlijk wel 
één nodig! Alle kinderen die dat willen 
mogen daarom een palmpaasstok ko-
men maken in het parochiecentrum:

20 maart om 15.30 uur tot 17.00 uur 
of 21 maart om 14.30 uur tot 16.00 
uur. We vertellen dan ook over de 
symboliek van de Palmpaasstok. 

GRAAG ZELF EEN PALMPAASSTOK 
MEEBRENGEN, VOOR DE REST VAN 
HET MATERIAAL WORDT GEZORGD! 
Hiervoor moet je je aanmelden. Dat 
kan tot 18 maart.

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag vieren we dat 
Jezus voor de laatste keer aan tafel 

ging met zijn leerlingen: Het Laatste 
Avondmaal. Wil je weten waarom het 
Witte Donderdag heet? Kom dan don-
derdag 28 maart om 19.00 uur naar 
de Cosmas en Damianuskerk. Er is 
een speciale rol voor kinderen en het 
koor Horst Sion Breedeweg zingt! Ook 
zullen we de voetwassing doen, zoals 
Jezus die vroeger met zijn leerlingen 
deed. Misschien wil jij wel je voeten 
laten wassen? Laat het maar weten!

Goede Vrijdag
Waarom wordt deze vrijdag Goede 
Vrijdag genoemd? Als je naar de 
Kruisweg in de Cosmas en Dami-
anuskerk komt op 29 maart om 
15.00 uur in de Cosmas en Dami-
anuskerk krijg je dat te horen. We 
gedenken dan samen de weg die 
Jezus liep voordat Hij aan het kruis 
geslagen werd. Daar zijn afbeeldin-
gen van in de kerk. Je mag een kruis 
neerzetten bij elke afbeelding. 

Calvarieberg versieren 
op Paaszaterdag
Zaterdag 30 maart om 14.00 uur 
gaan we de Calvarieberg op het kerk-
hof achter de Cosmas en Damianus-
kerk versieren. We zullen dan ook 

vertellen wat de Calvarieberg is. Ook 
hiervoor graag even aanmelden. 
Dat kan tot woensdag 27 maart. We 
zien je graag!

Paasviering
Op zaterdag 30 maart om 18.30 u.
vieren wij dat Jezus is opgestaan uit 
de dood! We steken vuur aan. En je 
krijgt een kaarsje om aan iemand an-
ders het licht door te geven. Je wordt 
gezegend met water. Kom dus naar 
de kerk om samen met ons Pasen te 
vieren. Je bent van harte welkom!

We willen je vragen, om voor de 
activiteiten waar je je voor moet 
aanmelden, dat te doen bij pastor 
Joke Huisintveld: j.huisintveld@
parochiegroesbeek.nl. Alvast be-
dankt!

Zalig Pasen

Vieringen Goede Week en Pasen


