
 

Overleden:

16-05-2023: Riet Kouws-Hendriks, 75 jaar

21-05-2023: Fons Thoonen, 77 jaar

06-06-2023: Ria Thijssen-Hendriks, 74 jaar

  

 

Wij feliciteren de gedoopten en hun naaste

familieleden met deze bijzondere gebeurtenis!

Gedoopt:
02-04-2023 Kyan Wijnhoven

04-06-2023: Yinthe Janssen

 

Wilt u een pastor spreken?
Pastoor Aloys  van Velthoven: 0620164473

Pastor Joke Huisintveld: 0619153832
Diaken Peter Pot: 0617909384

 

Jaargang 2, nr.  5

Lief en leed

Ons medeleven gaat uit naar hen die achterblijven. Moge

ons geloof in de verrijzenis tot steun zijn om het verlies te

dragen en de hoop op een weerzien levend houden.

Geachte lezer,
Deze keer gaat onze nieuwsbrief over vrijwilligers! U vindt een

interview met een vrijwilliger en een uitnodiging voor de

vrijwilligersavond in september. Ook kijken we terug naar een mooie

viering voor de Eerste Heilige Communie en voor het Vormsel. En de 

 vaste rubrieken als lief en leed, het pastorale woord en de liturgische

agenda ontbreken ook deze keer niet! Veel leesplezier gewenst. De

redactie. Onmisbaar: de vrijwilliger!

 Pastoraal woord: vrij-willig

Nieuwsbrief

Beste parochiaan,
Misschien bent u nu vrijwilliger, of u bent het geweest. Als pastoresteam (maar ik denk dat het parochiebestuur het met mij eens
is!) zijn we blij dat we mogen bouwen op een team van betrokken mensen dat bereid is een steentje bij te dragen aan het werk
binnen de parochie.  En dat werk houdt nooit op! Vrij-willig-er. Iemand die, zonder dat hij of zij verplicht wordt, verantwoording wil
dragen voor een stukje van de parochie. Hoe mooi is dat! En nog mooier is, dat dit beantwoordt aan de manier waarop God met ons
om wil gaan: in vrijheid. Ik moet daarbij denken aan een scene uit een film over Jezus, vlak voor Hij gekruisigd wordt, in de
Olijftuin. Hij wordt bezocht door de duivel, die Hem laat zien hoe het er na zijn dood en opstanding uit gaat zien: oorlog en geweld,
armoede, kruistochten, etc. 'Weet je het wel zeker?', vraagt de duivel aan Jezus. Maar Jezus antwoordt: 'Ja, als ik dit niet doe, wordt
niemand verlost. De mensen moeten vrij zijn om hun eigen keuze te maken.'  God geeft ons dus een keuze. Maar door te kiezen
voor God worden wij bevrijd. Dat is volgens mij de ultieme vrijheid. Daarom is het prachtig dat wij mensen van allerlei pluimage in
onze parochie hebben, die er bewust voor kiezen vrijwilliger te zijn, ieder op hun eigen manier. Wij hopen dat wij nog lang mogen
bouwen op mensen die zich vrijwillig inzetten voor onze geloofsgemeenschap! Hartelijk dank aan alle vrijwilligers!

Pastor Joke Huisintveld

 Vrijwilligers, noteer vast in je agenda:
Dinsdag 19 september om 19.30u is er weer een

vrijwilligersavond, dit keer in Voorzieningenhart Op de
Heuvel aan de Ericastraat 39 in Groesbeek. Van harte

welkom!

 Uitnodiging vrijwilligersavond

Vakantie pastoraal team
Pastoor Aloys van Velthoven:  13 juli t/m 4 augustus
Pastor Peter Pot:  1 juli t/m 21 juli
Pastor Joke Huisintveld: 24 juli t/m 20 augustus

Belangrijk!Belangrijk!Belangrijk!



Liturgische agenda
 Elke dinsdag en donderdagochtend om 9.00u is er een H. Mis in de Cosmas en Damianuskerk.  Bij
bijzondere omstandigheden kan dat een woord- en communieviering zijn (bijv. in een vakantie).
Donderdagochtend na de mis, rond 9.30u, is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste.

 

 info@parochiegroesbeek.nl 
of 024-3971473

WiltWilt    uu    dezedeze
nieuwsbrief thuisnieuwsbrief thuis

ontvangen?ontvangen?
 De volgende nieuwsbrief verschijnt

eind juli. Kopij inzenden kan tot 
 10 juli. Stuur uw kopij dan naar:

communicatie@parochiegroesbeek.nl.

Kopij



Werkgroep communicatie 

Missie, Ontwikkelingshulp

en Vrede (MOV)

Pastorietuin en kerkhof

Koorleden 

 

Beste parochianen,
Iedereen steekt wel eens een kaarsje op in een Mariakapel. 
 De Mariakapel van de Cosmas en Damianuskerk wordt door een groep van vrijwilligers en de
koster draaiend gehouden om zo de kapel iedere dag te kunnen openen, schoon te houden en
te voorzien van kaarsen. Zo’n 10 jaar geleden is er voor het laatst wat aan onderhoud gedaan.
Gezien het intensieve gebruik is het nu echt noodzakelijk om de Mariakapel weer op te
knappen en mogelijk aan te passen. Hiervoor kon en kunt u ideeën indienen via een kaartje
dat achterin de kerken en de Mariakapellen ligt. Ook is u gevraagd een financiële bijdrage te
doen.

 Vanuit het parochiebestuur

Eind mei is €595,- door u allen bijeengebracht. Momenteel worden de ideeën van de
parochianen verzameld en door de werkgroep uitgewerkt. Een begroting van de te
verrichten werkzaamheden wordt dan concreet. In ieder geval zal de ruimte
schoongemaakt en geschilderd moeten worden. Ook aan de verlichting zal iets
aangepast moeten worden. Aanpassingen aan het interieur zullen zoveel mogelijk met
aanwezig materiaal, aanwezig in de kerk of binnen het bisdom, worden gerealiseerd. Wij
houden u op de hoogte.

U kunt nog steeds uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
 

Vrijwilligers gezocht

Na het afscheid van Eugène Ceulemans kon het jeugdkoor dankzij
Lisette Cillessen verder. Ze nam de repetities over en begeleidt het koor
op de piano.
Vanuit het pastoraal team werd me onlangs gevraagd om eens naar de
wekelijkse repetitie te komen om samen met Lisette alles in goede
banen te leiden. Beperkt mobiel door een ernstige val 25 dec. j.l. had ik
wel de nodige twijfels, maar met hart voor de muziek die me met de
paplepel is ingegeven en bovenal voor de jeugd, voelde ik me naast
Lisette meteen weer thuis. Als vanouds ervaar en besef ik weer hoe
inspirerend kinderen zijn! Het bloed kruipt waar het niet gaan kan!
Verschillende ouders van kinderen van Mikado zongen destijds bij
Jeugdkoor Dozilo. Toen het koor 15 jaar bestond werd ons eerste
kleinkind geboren en Eugène nam 25 jaar geleden het koor over, Dozilo
werd Mikado.
Onze kleinkinderen, inmiddels zijn het er negen, studeren allemaal en
ja… Lidy Weber gaat samen met Lisette de uitdaging aan! Daarbij nodig
ik alle kinderen van de oudleden van Dozilo uit om eens een repetitie
bij te wonen. Kom op vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur naar de
pastorie, je zult ervaren hoe heerlijk het is om samen koor te zijn en je
enthousiasme over te brengen op ieder die het maar wil horen! 
“Muziek Immers Kan Alle Deuren Openen” en Dozilo: “Door zingen lol”
is dan vanzelfsprekend ook nog steeds van toepassing!   

Lidy Weber-Goossens.                                                                                                                           

Nieuwe dirigent voor Mikado!

 NL 63 INGB 0000 900 016 ten name van RK Kerkbestuur HH Cosmas en Damianusparochie o.v.v. Mariakapel CD.  
Van harte aanbevolen en onze dank!

Het parochiebestuur en de pastores

 

Foto: Rudy van Duijnhoven
 



   Dit is een nieuwsbrief van de parochie H.H. Cosmas en Damianus. Als u een vraag hebt, of een misintentie wilt opgeven, 
   kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat:  Email: info@parochiegroesbeek.nl, telefoon: 024-3971473. Bezoek- en 
   postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW, Groesbeek (ingang Pannenstraat). Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00u en
   12.00u. Meer informatie vindt u op onze website: www.parochiegroesbeek.nl. Rekeningnummer NL82 RABO 0117 4373 52

• Wie is Ans?
Ans is getrouwd met Henk en woont in de Kloosterstraat, ze hebben 4 kinderen. Ans is graag in de tuin en altijd bezig. Ze helpt
graag anderen.
• Waarom ben je vrijwilliger en wat doe je allemaal?
Toen mijn moeder op de Meent woonde, ben ik gevraagd in 2006 om te helpen met de pastorale zorg en dat doe ik nu nog. Van 
het een komt het ander en ik ben mee gaan helpen met het maken van het parochieboekje, zoals het rapen en nieten. Ook heb 
ik het boekje rondgebracht en nu de nieuwsbrief. Toen mijn kinderen jong waren heb ik in de vormselwerkgroep gezeten. Ik 
help ook nog mee met koffieschenken, dat is de 1e en 3e zondag van de maand als de kerkdienst is afgelopen. En zo nu en dan 
spring ik in bij een activiteit of als er dringend hulp nodig is.
• Wat vind jij belangrijk als vrijwilliger?
Dat je je inzet voor anderen, je krijgt er energie van en het geeft je voldoening. Je voelt je jong en blijft betrokken. Hoe mooi is 
het om iets te geven. Ik geef een bloemetje weg, stuur in deze moderne tijd een berichtje met de mail. Ouderen gaan nog veel 
naar de kerk, kinderen minder. Het is een uurtje tot rust komen. Vroeger ging ik met de kinderen. Ik haal er wel iets uit. 
• Heb je nog tips als vrijwilliger?
Probeer het eens en bevalt het en is het leuk ga dan door en anders overleg je om iets anders te proberen, er zijn veel mensen 
die alleen zijn. Ga eens kijken als jongere of de kerk iets voor je kan betekenen, in allerlei opzichten.
• Wat zou je graag veranderd zien? 
Het pastoraal team doet heel goed hun best. We hebben hele leuke vrijwilligers, we werken goed samen, we staan altijd voor 
elkaar klaar. We zijn nu in een andere periode terecht gekomen, in rustiger vaarwater en nu kunnen we gezellige dingen doen.
Belangrijk is het om iedereen te accepteren zoals die is.
• Hoe kijk je naar de toekomst? 
Het zal minder worden en moeilijker worden, Ik zie een terugloop. Het is belangrijk dat de kerk open blijft maar of de jongeren
meer naar de kerk komen weet ik niet? Er is wel heel veel te bieden, ook zeker voor de jongeren. 

Op bezoek bij vrijwilliger Ans Klaassen

Eerste 
Heilige Communie 

14 mei

Vormsel 
4 juni

Foto's: Rudy van Duijnhoven
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