
Wij feliciteren de gedoopten en hun naaste

familieleden met deze bijzondere gebeurtenis!

Overleden:
16-07-2023 Henk Verriet, 83 jaar

29-07-2023 Annie Nilessen, 78 jaar

31-07-2023 Piet Jochoms, 92 jaar

08-08-2023 Johanna Helena Roelofs-Janssen, 98 jaar

17-08-2023 Gerda Thijssen-Kersten, 85 jaar

  

Gedoopt:

Wilt u een pastor spreken?
Pastoor Aloys  van Velthoven: 0620164473

Pastor Joke Huisintveld: 0619153832
Diaken Peter Pot: 0617909384

M.i.v. 4 september elke maandag open spreekuur 
van 18:00u tot 19:00u in het pastoraal centrum

Jaargang 2, nr.  7

Lief en leed

Ons medeleven gaat uit naar hen die achterblijven. Moge

ons geloof in de verrijzenis tot steun zijn om het verlies te

dragen en de hoop op een weerzien levend houden.

Geachte lezer,
Hopelijk had u een mooie zomer. De vakantie is weer voorbij,
we gaan beginnen aan een nieuw pastoraal jaar. Dat wordt dit
jaar geopend op 24 september. Zie verderop in deze
nieuwsbrief.  Een nieuw pastoraal jaar betekent ook
verandering: u vindt informatie over een serie bijeenkomsten
rond het geloof en de start van een open pastoraal spreekuur.
Naast lief en leed, een pastoraal woord en de liturgische
agenda kunt u lezen over de bedevaart naar Kevelaer. Veel
leesplezier gewenst!  De redactie. 

Opening pastoraal jaar

Nieuwsbrief

Pastoraal woord
“Dat is water naar de zee dragen.”
Als wij iets overbodig werk vinden, dan zeggen wij: Dat is water naar de zee dragen. Sinds de zestiger jaren zien wij kerken sluiten in
ons land.. In zekere zin is onze kerk “failliet”. In Groesbeek moet de kerk van de Breedeweg ook sluiten om de financiën in balans te
krijgen. Wij hebben de kerken van de Stekkenberg en de Horst al gesloten. Wij weten wat het sluiten van een kerk betekent als
parochie Cosmas en Damianus. Het is een pijnlijk proces. Als gelovigen ben je niet geroepen om kerken te sluiten maar om kerken
te openen. Maar dit is niet de werkelijkheid en bij dat verkopen van kerken worden ook kleine en grote fouten gemaakt. De kerk,
door mensen gevormd, maakt ook fouten. Maar ik zal nooit zeggen: “Kerk zijn” is water naar de zee dragen. Immers de basis is goed:
“De blijde boodschap” die wij moeten (mogen) uitdragen. Jezus zegt: Ik zal met je zijn tot het einde der tijden. Daarnaast ligt de vraag:
Kunnen wij die boodschap overbrengen aan anderen en de toekomst? Er is in onze kerk ook een beweging waarin Paus Franciscus
voorop gaat. De synode over “Samen kerk” zijn is in oktober dit jaar. In datzelfde spoor is onze parochie aan het kijken naar het
familiepastoraat. Samen kijken wij naar onze gemeenschap met de vraag: Hoe kunnen wij in deze tijd mensen meer betrekken bij
het geloof? Met de gedachte aan jong en oud. Wij sluiten de vakantieperiode af waarin sommigen van ons misschien naar de zee zijn
geweest. Weet dat “kerk-zijn” niet is: Water naar de zee dragen maar vooral de mogelijkheden zien. Dat geeft ons kansen om kerk te
zijn in de 21ste eeuw of niet soms??? 

Met broederlijke groet, Aloys 
Het pastoraal team zal met ingang van 
4 september een open pastoraal spreekuur
houden. Dit zal zijn elke maandagavond van
18.00u tot 19.00u in het pastoraal centrum,
in de kamer van pastoor Aloys. Het
spreekuur is bedoeld voor vragen en een
luisterend oor. De pastores zullen om de
beurt aanwezig zijn. Jong en oud zijn van
harte welkom!

Een hartelijke groet van het pastoraal team

Open spreekuur pastoresteam

    02-07-2023: Martijn Hellebrand

27-08-2023: Benjamin Jacobs

Aan alle vrijwilligers: wij nodigen jullie van harte uit
voor onze vrijwilligersavond op  dinsdag 19 september
om 19.30u., in Voorzieningenhart Op de Heuvel aan
de Ericastraat 39 in Groesbeek. Er staat een presentje
voor je klaar als dank voor je inzet. Van harte welkom!

 Uitnodiging vrijwilligersavond



Liturgische agenda
 Elke dinsdag en donderdagochtend om 9.00u is er een H. Mis in de Cosmas en Damianuskerk.  Bij
bijzondere omstandigheden kan dat een woord- en communieviering zijn (bijv. in een vakantie).
Donderdagochtend na de mis, rond 9.30u, is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste.

 Let op! Met ingang van 1 oktober zijn de vieringen in de Breedeweg in de Sleutel!
In oktober wordt elke werkdag om 18.30u de rozenkrans gebeden in de Cosmas en Damianuskerk. 

 info@parochiegroesbeek.nl 
of 024-3971473

WiltWilt    uu    dezedeze
nieuwsbrief thuisnieuwsbrief thuis

ontvangen?ontvangen?

 De volgende nieuwsbrief verschijnt
half oktober. Kopij inzenden kan tot  

30 september. Stuur uw kopij dan
naar:

communicatie@parochiegroesbeek.nl.

Kopij er een nieuwe rondleiding is gemaakt voor de
Cosmas en Damianuskerk?
er op 24 augustus 250 kinderen in de Cosmas
en Damianuskerk waren i.v.m. de
kindervakantieweek? 

Wist u dat....



 Vanuit het parochiebestuur

 Start pastoraal jaar 
De dag van Cosmas en Damianus, onze patroonheiligen, valt op 26
september.  Daarom openen wij rond die datum altijd het pastoraal
jaar met een feestelijke viering.  Dit jaar is dat op 24 september om
10.00u in de Cosmas en Damianuskerk. Er zijn een
kinderwoorddienst en kindercrèche. Wij nodigen u van harte uit
om daarbij aanwezig te zijn! Even wat geschiedenis: 
Cosmas en Damianus zijn broers en het verhaal gaat zelfs dat het
tweelingbroers zijn. Ze zijn geboren in Aegea in Syrië tegen het einde
van de derde eeuw. Allebei zijn ze geneesheer geworden. Ze boden
hun diensten kosteloos aan en hebben op deze manier veel mensen
tot het christendom weten te bekeren. Cosmas en Damianus leefden
nog in de tijd van de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk. De
beide broers werden gemarteld en uiteindelijk in het jaar 303
onthoofd. Meer informatie vindt u op onze website! 

 Antoine van der Meer - Eigen werk

Gewelfschildering Maria met Jezus en Cosmas en

Damianus in de Martinikerk in Groningen

De renovatie van het dak en alle bijbehorende werken verlopen voorspoedig. De aannemer is 22 september gereed en uiterlijk 22
oktober wordt verwacht dat alle onderaannemers ook gereed zijn en dat alle steigers zijn opgeruimd.
Vorig jaar is ook een start gemaakt met het verduurzamen daar waar mogelijk van het pastoraal centrum. Dit omdat we te maken
hebben met fors hogere prijzen maar ook de richting die het bisdom aangeeft naar aanleiding van de encycliek Laudato Si.
Allerlei mogelijkheden zijn de revue gepasseerd met alle beperkingen die het pand en ook de status als gemeentelijk monument
met zich mee brengt. In nauw overleg met de gemeente proberen we zonnepanelen te plaatsen binnen de regelgeving zodat een
dure vergunningsaanvraag niet noodzakelijk is. Dankbaar dat ook Theo Wijers van Nikkelen hier ons steeds ondersteunt!

Ook zijn we al geruime tijd bezig met het actualiseren van de
begraafplaatsadministratie van de drie begraafplaatsen. Verwacht wordt dat in
het vierde kwartaal alles is omgezet naar een gezamenlijke centrale
begraafplaatsadministratie. Ik noemde het al, Laudato Si. Zorgen voor de aarde
als ons gemeenschappelijk huis. Op een wat lager niveau is dat leefbare huis
misschien ook wel onze – uw parochie. Ook die houden we sinds 1050 al in stand
en wordt steeds doorgegeven. Samen, door als vrijwilliger of als parochiaan die
middels een financiële bijdrage ondersteunt, kunnen we in dit leefbare huis
elkaar als geloofsgemeenschap ondersteunen met Pastorale Zorg, aandacht voor
elkaar, aandacht voor de medemens in de missie, een geloofscursus, gesprekje
met één van de pastores, er is zoveel…………… En ook het kunnen handhaven van
een Gods Huis, de kerk zo dicht bij huis. Bewust als laatste genoemd, zeker
belangrijk, maar als parochie is er zoveel meer. Laten we dat alles voor de
gemeenschap in Groesbeek in stand houden en doorgeven, een waardevol bezit
van en voor elkaar.

Enquête over vieringen in Breedeweg vanaf 2024
In verband met de sluiting van de Antoniuskerk wordt een
enquête gehouden. Daarin kunt u uw mening geven over
godsdienstige vieringen vanaf januari 2024. Welke
mening hebt u over het aantal vieringen, in welk gebouw
en op welk tijdstip? De uitkomsten van de enquête worden
beschouwd als adviezen aan het parochiebestuur en
pastoraal team. Ook kunt u de eventuele bereidheid
aangeven om de Mariakapel te verzorgen. De
enquêteformulieren zullen gedurende de maand
september achterin de kerk liggen.

Katholiek zijn in deze tijd
Vanaf maandag 11 september zijn in het parochiecentrum aan de

Kloosterstraat korte bijeenkomsten over ‘Katholiek zijn in Groesbeek
in deze tijd’. De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en eindigen

rond 20.30 uur. 
Tijdens deze bijeenkomsten op acht achtereenvolgende maandagen

komen verschillende thema’s aan de orde:
goed leven, kerk zijn, liefde, geloven, bidden, goed en kwaad, ziekte

en dood, vergeven en verzoenen. Na een korte inleiding op het
thema, gaan we hierover met elkaar in gesprek. Pastor Peter Pot

zorgt voor de begeleiding. 
Iedereen is welkom, jong en oud! Graag opgeven bij het secretariaat

van de parochie: info@parochiegroesbeek.nl of 024-3971473.

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Antoinevandermeer


 
Zoals u weet komt er helaas een einde aan de vieringen in de
Sint-Antoniuskerk in Breedeweg. 
Op zondag 31 december 2023 is om 9.30 uur de laatste
viering in deze kerk. Tijdens deze slotviering zal de
Antoniuskerk officieel aan de eredienst worden onttrokken.
Dat gebeurt door aan het eind van die viering de monstrans
met het Allerheiligste, het Evangelieboek en de Paaskaars de
kerk uit te dragen. Ook zal de Godslamp dan gedoofd worden,
en de kerkklokken zullen luiden. Vanaf dat moment zal deze
kerk geen gewijde ruimte meer zijn.

Het pastoraal team zal voorgaan: pastoor Aloys van
Velthoven, diaken Peter Pot en pastoraal werkster Joke
Huisintveld. Pater Kees Bruin zal medevoorganger zijn.
De eucharistieviering zal muzikaal begeleid worden door het
kerkkoor Horst Sionsheuvel Breedeweg, het seniorenkoor De
Sleutelbloemen en de fanfare Jubilate Deo.

U bent allen van harte welkom om deze slotviering bij te
wonen.

   Dit is een nieuwsbrief van de parochie H.H. Cosmas en Damianus. Als u een vraag hebt, of een misintentie wilt opgeven, 
   kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat:  Email: info@parochiegroesbeek.nl, telefoon: 024-3971473. Bezoek- en 
   postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW, Groesbeek (ingang Pannenstraat). Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00u en
   12.00u. Meer informatie vindt u op onze website: www.parochiegroesbeek.nl. Rekeningnummer NL82 RABO 0117 4373 52

Slotviering Sint-Antoniuskerk 
31 december 

Inmiddels hebben we nagedacht over nieuwe vormen van pastoraat die aansprekend kunnen zijn voor jonge ouders/verzorgers en
hun kinderen. 

Maandelijks samenkomen
Als eerste willen wij beginnen met een nieuwe vorm van samenkomen. Deze begint met een gezinsviering in de Cosmas

en Damianuskerk en daarna een half uurtje een bijeenkomst over een thema, bijvoorbeeld vriendschap. Dat doen we voor

de kinderen in drie verschillende leeftijdsgroepen: groep 1 t/m 3, 4 t/m 6 en 7 t/m 8. Voor de ouders is er een aparte

bijeenkomst. Het is de bedoeling elke maand zo bij elkaar te zijn. De kinderen die de Eerste Heilige Communie en het
Vormsel gaan doen, gaan mee in ditzelfde traject.  

Bent u geïnteresseerd? Kom dan naar de gezinsviering op zondag 8 oktober om 10:00u in de Cosmas en Damianuskerk.
Aansluitend is er een leuke activiteit voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders.  

Mocht u niet in staat zijn om op 8 oktober aanwezig te zijn, maar wilt u daarna wel meedoen, geef u dan op bij ons

secretariaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastor Joke Huisintveld:

j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl, telefoon 06 19153832.

We zien u graag met uw kinderen op 8 oktober, tot dan!

Familiepastoraat en voorbereiding Eerste Heilige Communie en Vormsel

Op dinsdag 8 augustus 2023 zijn we weer op Bedevaart naar
Kevelaer geweest. Er gingen 43 deelnemers mee met de bus en
nog minstens zoveel kwamen met eigen vervoer. Tijdens de
diensten waren er zo'n 100 mensen aanwezig uit Groesbeek en
omgeving. 
Om 10.30u was er de Heilige Mis in de Beichtkapelle, om 14.00u
was er het Lof in de prachtige Basiliek van Kevelaer en
aansluitend was de Kleine Kruisweg in het Forum Pax Christi.
Tussendoor en naderhand hadden de mensen vrije tijd om te
gaan koffie drinken, lunchen en winkelen in Kevelaer. Het was een
zeer geslaagde dag, en gelukkig hadden we ook mooi weer.

Bedevaart naar Kevelaer


