
Overleden:
21-11-2023: Huberdien Zegers-van Haren, 90 jaar

04-12-2023: Pierre Ronden, 71 jaar

13-12-2023: Nel van de Poll-de Haan, 95 jaar 

23-12-2023: Anny Schoenmakers-Schoenmakers, 92 jaar

23-12-2023: Elly Goossens, 92 jaar

28-12-2023: Herman Sillessen, 93 jaar 

28-12-2023: Ton Wikkers, 77 jaar

05-01-2024: Annie Berns-Peters, 80 jaar

  

Wilt u een pastor spreken?
Pastoor Aloys van Velthoven: 06 20 16 44 73

Pastor Joke Huisintveld: 06 19 15 38 32
Diaken Peter Pot: 06 17 90 93 84

 Elke maandag open spreekuur van 18.00 u. tot 19.00 u.
 in het pastoraal centrum, (onder voorbehoud):

Jaargang 3, nr. 1

Lief en leed

Ons medeleven gaat uit naar hen die achterblijven. Moge

ons geloof in de verrijzenis tot steun zijn om het verlies te

dragen en de hoop op een weerzien levend houden.

Geachte lezer,
De allerbeste wensen voor 2024! In deze nieuwsbrief blikken we
terug op de slotviering in de St. Antoniuskerk en staan we stil
bij het overlijden van Pierre Ronden. Ook kijken we vooruit,
zoals dat gebruikelijk is bij een nieuw jaar. Het is namelijk tijd
voor de Kerkbalans!  Veel leesplezier!  De werkgroep
communicatie. 

Terugkijken en vooruitzien

Nieuwsbrief

  Pastoraal woord: vertrouwen

 De volgende nieuwsbrief verschijnt
half februari 2024. Kopij inzenden

kan tot 20 januari. Stuur uw kopij dan
naar:

communicatie@parochiegroesbeek.nl.

Kopij

Pastoor Aloys van Velthoven: 29 januari, 19 februari             
Pastor Joke Huisintveld:          22 januari, 12 februari
Diaken Peter Pot:                       15 januari, 5 februari

Op uitnodiging van Regiokoor Tamtam
(opgericht in 2019 door de in 2023
overleden dirigent Eugène Ceulemans)
komt het fantastisch mooie
Potchefstroomse Universiteitskoor uit 

Wij hebben als parochie een intens jaar achter de rug. Waarin er werd besloten om de kerk van de Breedeweg te onttrekken aan de
eredienst met alles wat daarmee samengaat: de beslissing op zich,  maar vooral de emotie en het regelwerk. Ik wil iedereen bedanken
die zich heeft ingezet voor de parochie, voor de kerk van de Breedeweg. Naast het besluit over de kerk van de Breedeweg, zijn de
ontwikkelingen rond de kerk van de Horst ook een stap verder door de overdracht van het kerkgebouw. Daarnaast hebben we voor de
eerste keer een viering gedaan in het Schuttersgebouw van de Horst met het Hubertusfeest, waarvoor de Schutterij zijn best heeft
gedaan en dat iedereen kon waarderen. 

Begin december werden wij pijnlijk getroffen door het plotseling sterven van Pierre Ronden, onze koster van de Breedeweg. Vooral
gaan mijn gedachten uit naar zijn vrouw Ayten en de kinderen die in hun hart getroffen zijn door dit verlies. Het heeft velen pijnlijk
getroffen. Binnen de gemeenschap van Breedeweg waren sterke krachten die betrokken waren bij het zoeken van Pierre. Bedankt voor
jullie inzet!! 

Intussen is het jaar 2023 afgesloten. Hoe moeten wij verder? Hoe moet ik verder? 
Tijdens kerstvieringen van de verschillende verenigingen, waar ik werd uitgenodigd om te spreken of te gast te zijn, heb ik vele mensen
mogen ontmoeten en spreken. Allereerst was er de hartelijke manier van omgaan met elkaar. Dat deed mij en met mij, velen goed.
Zeker omdat wij in tijden zitten die niet eenvoudig zijn. Het kerstverhaal vertelt dat wij niet veel middelen hoeven te hebben om het
goede te doen. Misschien een inspiratie voor ons in goede en slechte tijden: er gewoon zijn voor elkaar. Ook als wij het niet eens zijn
met elkaar. Ook bij fouten elkaar weten te vinden. Ook als je onzeker bent, weet dat je elkaar en God als basis hebt van je leven. Jij
mag er zijn.

Met broederlijke groet, Aloys    

Wij feliciteren de gedoopte en zijn naaste

familieleden met deze bijzondere gebeurtenis!

Gedoopt:
26-11-2023: Kaj Wijers



 HSB = koor Horst Sion Breedeweg

De Sleutelbloemen en Fanfare Jubilate Deo. Al met al waren hierbij ruim 300 mensen aanwezig. 
Het kerkhof in Breedeweg blijft beschikbaar als begraafplaats van de parochie. Ook blijft er een Mariakapel.

Het pastoraal team zal óók in de toekomst klaar staan voor de parochianen in Breedeweg. Tevens hopen het parochiebestuur en het
pastoraal team,  dat velen de weg zullen vinden naar de Cosmas en Damianuskerk. Samen in vrede verder!

Liturgische agenda
 Elke dinsdag en donderdagochtend om 9.00 u. is er een H. Mis in de Cosmas en Damianuskerk.  Bij

bijzondere omstandigheden kan dat een woord- en communieviering zijn (bijv. in een vakantie).
Donderdagochtend na de mis, rond 9.30u, is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste. 

 Afscheid van de St. Antoniuskerk
Op zondag 31 december 2023 om 9.30 u. werd de St. Antoniuskerk in
Breedeweg aan de eredienst onttrokken. Dat is gebeurd door aan het
eind van de viering de monstrans met het Allerheiligste, het
evangelieboek, de relieken en de paaskaars de kerk uit te dragen. Ook
is de Godslamp gedoofd. Voor velen was dit een emotioneel moment.
Pastoor Aloys van Velthoven, diaken Peter Pot, pastoraal werkster
Joke Huisintveld en pater Kees Bruin gingen voor. Yvonne Jacobs,
Ineke Gorter, Marijke Thijssen en Ineke Gorter hebben samen stil
gestaan bij de bijna 90-jarige geschiedenis. Historicus Sjef
Schmiermann en kerkarchivaris Teun van Grinsven hadden hiervoor
de nodige informatie aangeleverd. Deze eucharistieviering werd met
passende liederen en muziekstukken waardig 
begeleid door het kerkkoor Horst Sion Breedeweg, het seniorenkoor  



parochie nog een Kerkbijdrage van € 102.000, Collecten van € 52.000 en € 52.000 uitvaarten en € 15.000 offerblokken). In 2024
verwachten we lagere kosten voor de gebouwen, maar zolang er geen gebouwen zijn verkocht blijft de zakelijke last. Verder
bezuinigen, zoals besparing op personeel, kan, maar dan moeten vrijwilligers en werkgroepen één en ander overnemen en
uitgerust zijn om het werkelijk te doen. Kortom, een financieel vitale parochie is een uitkomst van wat we met z’n allen
(financieel) willen bijdragen aan die parochie!
De kerkbijdrage zou met de inflatie gerekend een € 138.000 moeten zijn omdat we in 2024 een gelijke pastorale zorg willen en
parochie willen zijn als toen. U maakt de parochie als parochianen mogelijk, u doet toch ook mee?  
Ook als u ooit bent gestopt met uw kerkbijdrage, u kunt meedoen! Welkom in de parochie van 2024. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Parochiebestuur en pastoraal team.

                                                                          Begroting 2024
                                       BATEN                                                                LASTEN 
                                      Kerkbijdragen              €   53.000                         Persoonskosten               € 205.000
                                      Collecten                      €  13.000                          Kerkelijke gebouwen       €   35.000
                                      Uitvaarten                    €   20.000                         Eredienst                         €   20.000
                                      Offerblokken                €  12.000                          Pastoraat                         €     6.000
                                      Vastgoed/ beleggingen €  90.000                          Beheer en Administratie €   25.000
                                                                                                                   Bisdombijdrage               €   20.000
                                                                          € 188.000                                                                  € 311.000

 Geef vandaag voor de Kerk, morgen mag ook.

Scan de QR-code om te
betalen voor  de

kerkbijdrage.
Gebruik de camera-app

op je telefoon.
De QR-code kan door 1

persoon worden
betaald.

Leuk dat de kerk open is met Kerst om de Kerststal te bezoeken, fijn dat we samen Kerst en Oudjaar
kunnen vieren, fijn dat de pastorale zorg zo bereikbaar is, fijn dat het pastoraal team overal
aanwezig is, fijn dat we parochie kunnen zijn in Groesbeek in elkaars nabijheid. Want dat is
parochie zijn, samen een geloofsgemeenschap vormen. De kosten stegen in 2023 5,5% , de
parochiebijdrage stijgt niet ieder jaar automatisch. Daar moeten we zelf wat aan doen. Uw eigen
automatische periodieke overboeking zelf 5,5% omhoog bijstellen vraagt een inspanning via de
computer of bank, om zo parochiegemeenschap te kunnen blijven. (Als voorbeeld: in 2013 had de 

Het thema voor Kerkbalans:
Geef voor de Kerk van

morgen. Of anders “We
willen een levende kerk
doorgeven aan volgende

generaties.”

Aan het einde van de viering werd ook, met pijn in het hart, afscheid genomen van
pater Kees Bruin. Sinds 2010 ging hij, tot grote tevredenheid, vaak voor in de 
St. Antoniuskerk. Als blijk van dank kreeg hij veel cadeaus overhandigd: een
schilderij van de kerk, een icoon, een beeldje en afbeelding van de heilige Antonius.

Verkoop
Op zaterdag 20 januari wordt in de St. Antoniuskerk tussen 10.00 en 13.00 uur een
verkoop van voorwerpen georganiseerd, speciaal voor parochianen. Het gaat om
voorwerpen die geen kunsthistorische waarde hebben en die niet elders in de
parochie gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld: stoelen, tafels, bureau, potten,
lampen, iconen, schilderijen.

Gleu.ve inónzen kèrrek?



 In memoriam Pierre Ronden
Pierre Ronden, onze trouwe en dienstbare koster van de St. Antoniuskerk in Breedeweg,

is erg onverwacht overleden. Sinds de nacht van 30 november op 1 december was hij

vermist. Een paar dagen later werd zijn lichaam gevonden. Maandag 11 december 2023

om 10.30 uur was zijn uitvaartdienst in de St. Antoniuskerk. Daarin kwam tot uiting

hoeveel hij betekent. Niet alleen voor onze parochie, maar voor de hele gemeenschap in

Breedeweg.

Pierre was 8 jaar koster in de St. Antoniuskerk. Wij herinneren hem ons als een man,

die erg behulpzaam was. Als er iets moest gebeuren, dacht hij altijd mee. En voordat je

het wist, was het geregeld. Hij heeft veel opgeknapt in de kerk en de pastorie, dat vond

hij mooi om te doen. Hij was altijd aan het denken en overleggen, hoe hij dingen in de

pastorie en de kerk kon verbeteren. 

Pierre had veel humor, hij hield van een grapje. Ook had hij een uitgesproken mening over allerlei zaken, een mening, die hij

meestal niet voor zich hield. Hij genoot van de akoestiek in de kerk. En hij liet menigeen daarvan meegenieten door er een

mooi muziekstuk af te spelen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden, zijn vrouw Ayten, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij bidden

voor hen. Dat zij in de komende tijd een weg mogen vinden om met het verlies van Pierre om te kunnen gaan.

 Voor Pierre bidden wij, dat hij rust en vrede mag vinden bij de Heer, onze God.

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Aloys van Velthoven, pastoor

   Dit is een nieuwsbrief van de parochie H.H. Cosmas en Damianus. Als u een vraag hebt, of een misintentie wilt opgeven, 
   kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat:  Email: info@parochiegroesbeek.nl, telefoon: 024 397 14 73. Bezoek-
   en postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW, Groesbeek (ingang Pannenstraat). Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 
   9.00 u. en 12.00 u. Meer informatie vindt u op onze website: www.parochiegroesbeek.nl. 
   Rekeningnummer NL82 RABO 0117 4373 52

Happietaria Nijmegen is een pop-up restaurant georganiseerd door
vrijwilligers (studenten) voor het goede doel. Dit jaar is het goede doel
schoon en veilig drinkwater in Oeganda. In april gaan wij 4 weken
open en hopen we dat er zoveel mogelijk mensen komen eten. Samen
met 7 studenten vormen wij het bestuur en worden we begeleid door
Tearfund. Zowel de locatie, het menu, de medewerkers als de
sponsoring gaan we zelf regelen, met hulp van vele andere studenten.
Om zoveel mogelijk geld op te halen proberen we zoveel mogelijk
sponsoring te regelen en hopen we ook financiële ondersteuning te
krijgen. Komt u ook? Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen
op onze website: https://www.happietaria.nl/nijmegen
U kunt ook doneren aan Tearfund: https://www.tearfund.nl

   Eten voor een goed doel

Ook dit jaar is er tijdens de Advent veel

gegeven voor de voedselbank. Hartelijk dank

voor alle gulle gaven, ook namens de
voedselbank en hun klanten!

https://www.happietaria.nl/nijmegen

