
Hopen doen we
samen!

Voor de zomervakantie was er in Nijmegen een actie. Op vier plaatsen in
de stad werden namen van alle slachtoffers van Gaza voorgelezen. Niet
van een bepaalde bevolking, maar van allemaal. Gelijktijdig werd er een
rood lint gemaakt. Symbool van: “Tot hier de rode streep, tot zover.”
Ophouden met die oorlog!! Het lint werd meterslang en werd bij veel
kerken in Nijmegen op gehangen. In de Vierdaags mis hier in Groesbeek
hebben wij aan het begin van de viering een rood lint over het middenpad
gelegd. Dat was een verwijzing naar de Nijmeegse “Gaza actie” en we
trokken “Het rode lint” door naar onze viering als een oproep om te
stoppen met de oorlog. Maar tegelijkertijd zagen wij het rode lint ook als
een symbool van de liefde. Liefde van betrokkenheid op de ellende van de
mensen in de wereld. Immers, in de Vierdaagse delen we lief en leed. Het
rode lint werd na de viering verknipt. Wandelaars konden een stukje lint
meenemen en op hun schoudertas knopen als teken van verbondenheid
met de mensen van Gaza. Dat deden velen. Het is pijnlijk om te zien hoe
de situatie in Gaza zich ontwikkelt. Ik heb vaak gedacht: “Wat zou Jezus
gedaan hebben? Zou Hij een actie hebben doen ontstaan zoals Hij deed
met geldwisselaars in de tempel” Het is altijd moeilijk om zo te praten.
Toch zeggen wij zo vaak met Hem bij de communie: “Vrede laat ik u na,
mijn vrede geef ik u” en de priester bidt dan: “Let niet op onze zonden
maar op het geloof van de kerk”. Dat is niet het goed praten van, maar
bidden dat wij het goed blijven doen. Mogen wij samen zo de Hoop blijven
voeden. Immers “Niets doen is geen optie”. 
Dat is het thema van de Vredesweek. Volgens mij een Thema 
voor heel ons leven of niet soms?? 
Met broederlijke groet, Aloys van Velthoven, pastor

Op zondag 12 oktober gaan we bij voldoende
aanmeldingen op bedevaart naar Banneux. We
vertrekken om ong., 8 u. vanuit Groesbeek. Om 11
u. vieren we de H. Mis, waarna tijd voor een kop
koffie met wat lekkers. Om 15 u. is er mogelijkheid
voor het lof en ziekenzegening. Daarna vertrekken
we richting Munstergeleen waar we het diner
zullen gebruiken dit is in de Abdijhoeve in
Munstergeleen. We bieden u een drie gangen
diner aan incl drankje. Deelname is 85 euro per
persoon. Aanmelden kan via inleveren
onderstaande strook in de kapel bij de kosters of
telefonisch bij Andre 06 11 19 99 35 

Naam:______________________________
Tel. nr:______________________________
Gaat mee op bedevaart naar Banneux

Pastoor Aloys van Velthoven: 06 20 16 44 73
Pastor Joke Huisintveld: 06 19 15 38 32

Diaken Peter Pot: 06 17 90 93 84

Ons medeleven gaat uit naar hen die

achterblijven. Moge ons geloof in de

verrijzenis tot steun zijn om het verlies

te dragen en de hoop op een weerzien

levend houden.

Overleden: Wilt u een pastor spreken?

Jaargang 4, nr. 6

Lief en leed

Beste lezer,
In deze roerige tijden is het soms moeilijk om te blijven hopen.
Vandaar juist het thema van deze nieuwsbrief: Hopen doen we
samen! In het pastoraal woord gaat pastoor Aloys daar verder
op in. De viering op 28 september, waarin het pastoraal jaar
wordt geopend heeft hetzelfde thema. Verder veel ander nieuws 
en een aantal terugblikken.
We wensen u weer veel 
leesplezier! 
De werkgroep 
communicatie.

Nieuwsbrief

 De volgende nieuwsbrief verschijnt in half
oktober 2025. Kopij inzenden kan tot 

23 september. Stuur uw kopij dan naar:
communicatie@parochiegroesbeek.nl.

Kopij

PASTORAAL WOORD  – De rode streep

We hebben weer een mooie
Bedevaart naar Kevelaer gehad.
Met 35 deelnemers in de bus en
nog zo'n 70 die met de auto of de
fiets waren gekomen, was er ook
weer een goede opkomst van zo'n
100 mensen. Van de warmte
hebben we niet veel last gehad,
want het was heerlijk koel in de
kapel en de basiliek, en in
Kevelaer is overal schaduw. Dus
kort gezegd: Een mooie en
geslaagde 228e Bedevaart van
Groesbeek naar Kevelaer! 

Terugblik bedevaart naar
Kevelaer 12 augustus  

Bedevaart Banneux 12 okt 2025

21-07-25 Theo Verstegen 82 jaar
27-7-25 Gerrit de Bruin 65 jaar
29-7-25 An Albers-Thijssen 94 jaar
11-8-25 Marianne van Geffen- van Westrop 84 jaar
11-8-25 Johanna Wiendels-Kuijpers 86 jaar
29-8-25 Toos de Nijs-Masseling 83 jaar
 

Gedoopt:

Wij feliciteren de gedoopten en hun naaste

familieleden met deze bijzondere gebeurtenis!

10 augustus Jeno van Dijk

31 augustus Julian Bruijn



 HSB = koor Horst Sion Breedeweg

Liturgische agenda
 Elke dinsdag en donderdagochtend om 9.00 u. is er een H. Mis in de Cosmas en Damianuskerk.  

Bij bijzondere omstandigheden kan dat een woord- en communieviering zijn. 
Iedere donderdagochtend na de viering, rond 9.30 u., is er aanbidding van het Allerheiligste. 

In oktober wordt elke werkdag om 18.30 uur het rozenhoedje gebeden in de Cosmas en Damianuskerk. 

Onder de zegen van onze pastoor, gingen de wandelaars
van de Vierdaagse ook dit jaar op pad. En hijzelf heeft de
Vierdaagse ook weer gehaald! De wandelaars waren erg
blij, dat ze in de Cosmas en Damianuskerk mochten
uitrusten en even bezinnen met een kaarsje. 
De kinderen hebben erg veel kaarsjes uitgereikt!

Vierdaagse perikelen



Woensdag 17 september 10.00 u. 
       Bijbelleesclub, pastoraal centrum

Woensdag 24 september  09.45 u.
Wandelen met aandacht, start serre
Protestantse Kerk
Woensdag 1 oktober 10.00 u.
Bijbelleesclub, pastoraal centrum
Woensdag 1 oktober 19.30 u.
Bijeenkomst Maria Magdalena,
pastoraal centrum
Zondag      12 oktober 8.00 u. vertrek
bedevaart naar Banneux
Woensdag 15 oktober 10.00 u.
Bijbelleesclub, pastoraal centrum

Activiteitenagenda 

26 september is de dag van de patroonheiligen van onze parochie, Cosmas

en Damianus. Dat vieren wij op 28 september om 10.00 u. in de Cosmas en

Damianuskerk. Het is de laatste Klavervier-viering op onze pelgrimstocht

door Groesbeek. Ook openen wij dan het pastoraal werkjaar. Het thema zal

zijn: Hopen doen wij samen. Het wordt een bijzondere viering. De

heiligenbeelden van St. Antonius en Gerardus Majella zijn in onze kerk

opgehangen. Deze worden ingewijd, samen met een prachtig drieluik uit de

St. Antoniuskerk, gemaakt door Tinie Theunissen (zie foto).

 

Er is een kinderwoorddienst. Na de viering is er een gezellig samenzijn,

met koffie/thee/ranja en activiteiten voor de kinderen. Het zou heel fijn

zijn, als een aantal mensen zelfgebakken taart/cake mee willen brengen.

Van harte uitgenodigd! Meer informatie over Cosmas en Damianus vindt u

op onze website: www.parochiegroesbeek.nl, bij geschiedenis. 
 

Het pastoraal team en het parochiebestuur

15 augustus vond er een bijzondere eucharistieviering in de Cosmas en Damianuskerk plaats. Dit was op verzoek van

de organisatoren van de gezinsbedevaart uit het bisdom Hasselt in België. Zij waren namelijk op bedevaart in

Groesbeek. Pastor Aloys en pastor Bart Benats, priester in het bisdom Hasselt, gingen samen voor. Het was een fijne

viering, met mooie muziek. Volgend jaar gaan we een gezamenlijke activiteit doen!

Bezoek uit België: gezinsbedevaart vanuit Bisdom Hasselt

28 september opening
pastoraal werkjaar en laatste

viering Klavervier
Samen maken we de kerk mooier!

We krijgen veel
foutmeldingen van niet

kloppende e-
mailadressen. Ontvangt u
GEEN nieuwsbrief, mail

dan het secretariaat.

De entree van onze prachtige Cosmas en

Damianuskerk kan wel een opfrisbeurt

gebruiken — en daar hebben we jouw hulp bij

nodig! 💪

We zoeken enthousiaste vrijwilligers die

willen helpen met het schoonmaken van de

plafonds en muren, en daarna een frisse laag

verf aanbrengen. Een gezellige en dankbare

klus, waarbij we samen zorgen voor een

warmere ontvangst voor iedereen die onze

kerk binnenstapt.

🧽Schoonmaakmiddelen, verf én koffie staan

klaar!

 👥 Iedereen is welkom — niet zo handig of

handig of gewoon behulpzaam.

 📍Waar? De entree van de Cosmas en

Damianuskerk

 📅 Wanneer? In overleg, dus meld je gerust

aan!

Wil jij een steentje bijdragen? Neem dan

contact op met Teun van Grinsven of Dick

Winkel. Samen maken we er iets moois van!

Opgeven kan bij Dick Winkel,

penningmeester@parochiegroesbeek.nl, 

06 23 16 64 17 of Teun van Grinsven,

t.vangrinsven@parochiegroesbeek.nl, 

06 20 62 39 72   

https://www.parochiegroesbeek.nl/
mailto:penningmeester@parochiegroesbeek.nl
mailto:t.vangrinsven@parochiegroesbeek.nl


Dit is een nieuwsbrief van de parochie H.H. Cosmas en Damianus. Als u een vraag hebt, of een misintentie wilt opgeven, 
kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat:  Email: info@parochiegroesbeek.nl, telefoon: 024 397 14 73. 
Bezoek- en postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW, Groesbeek (ingang Pannenstraat). 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 u. en 12.00 u. 
Meer informatie vindt u op onze website: www.parochiegroesbeek.nl. Rekeningnummer NL82 RABO 0117 4373 52

In 2024 sloot de parochie het jaar af met een negatief resultaat van €
109.673 uit reguliere activiteiten. De bijdragen van parochianen vielen
helaas ongeveer € 20.000 lager uit dan in 2023. Daartegenover stonden
gelukkig hogere inkomsten uit beleggingen, dankzij een goed beursjaar.
De inkomsten uit rechten van de begraafplaatsen bleven vrijwel gelijk. De
beheer- en administratiekosten stegen door eenmalige uitgaven, zoals de
kosten voor de verkoop van verenigingsgebouw De Sleutel (denk aan
makelaarskosten en energielabel). De reguliere kosten in deze categorie
bedroegen in 2023 nog € 17.769. Aan de andere kant daalden de lasten
doordat er onroerend goed is afgestoten en vieringen zijn
geconcentreerd in de Cosmas en Damianuskerk. Leveranciers zijn
herzien zonder aan de kwaliteit toe te geven om zo ook kostenreductie te
realiseren. Hoewel de prijzen van de producten, diensten en CAO
gemiddeld met zo’n 4% zijn gestegen, zien we een daling in de totale
uitgaven doordat er minder producten en diensten zijn afgenomen. Dit
jaar dus een kostenbesparing vooral doordat we minder producten en
diensten hebben afgenomen.

Uw steun is belangrijk
De stijgende kosten zullen naar verwachting blijven toenemen. Om onze
parochie vitaal te houden, is het dan ook belangrijk dat wij als gemeenschap
samen de schouders eronder zetten. Uw bijdrage, in financiële vorm via de
kerkbijdrage of als vrijwilliger, helpt ons samen enorm om de kosten
beheersbaar te houden. Alleen door onze gezamenlijk inzet en steun vormen
wij een gemeenschap en zijn wij in staat om een toekomstbestendige parochie
te realiseren.  Zo houden we samen onze parochie levend!

Financieel overzicht Parochie 2024: samen sterk voor de toekomst

Zoektocht naar de vrouw, Maria Magdalena.
Vanuit de studiegroep Maria Magdalena Groesbeek wordt in komend najaar

en winter een serie van vier bijeenkomsten georganiseerd. Iedereen die

geïnteresseerd is in wat ooit geschreven is en lange tijd verborgen is gebleven

over de betekenis van vrouwen in de beginjaren van het Christendom is van

harte welkom. Omdat er verbluffend veel paralellen te vinden zijn met de tijd

waarin we nu leven, is gekozen voor het evangelie van Maria Magdalena. De

tekst is, -deels onleesbaar-, begin vorige eeuw terug gevonden bij Nag

Hammadi. Om de woorden goed tot ons door te laten dringen gebruiken we

als werkwijze de contemplatieve dialoog. Dat betekent lezen met aandacht in

een rustig tempo en proberen de betekenis te ervaren, te voelen in het hart.

Vandaaruit kan een luisteren en in gesprek gaan met elkaar ontstaan, dat

zoekt naar woorden waarin momenten van stilte wezenlijk zijn.

Data: woensdag 1 en 29 oktober, 26 november 2025 en 14 jan. 2026.

Tijd: 19.30 – 21.30 u.

Plaats: pastorie naast de Cosmas en Damianus kerk, 

hoek Kloosterstraat/ Dorpstraat, ingang Pannenstraat. 

De thee staat klaar.

Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8.

Aanmelden en info via het parochiesecretariaat: 

info@parochiegroesbeek.nl   Kosten: vrijwillige bijdrage. 

We gaan weer starten met het familiepastoraat!
Het is dus ook mogelijk om uw kinderen op te
geven voor de Eerste Heilige Communie en het
Vormsel. Opgeven kan op 28 september in de
Cosmas en Damianuskerk. Zie ook de
uitnodiging daarvoor in deze nieuwsbrief. 

Foto: 
 Dennis 
 Vloedmans

Op zondag 21 september om 10.00 u. is er een
oecumenische viering in onze kerk met de
Protestantse kerkgemeenschap van Groesbeek.
Thema zal zijn: “Niets doen is geen optie”. In
deze viering kunt u ook kennis maken met de
nieuwe dominee Trijnie Nielen-Rosier. Een
aanrader om te komen. 
Met broederlijke groet, Aloys 

Start voorbereiding Eerste Heilige
Communie en Vormsel 2026

Uitnodiging oecumenische viering


