
 

 
Palmpaasstokken maken 
29 maart om 14:15u en 30 maart om 
15:30u gaan we ontdekken wat de 
palmpaasstok betekent. Kom je ook? Wil je 
zelf een palmpaasstok meebrengen? Voor 
de rest wordt gezorgd! Je kunt je tot 26 
maart aanmelden bij pastor Joke 
Huisintveld: 
j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl. Je mag de palmpaasstok daarna meedragen in 
de optocht in de viering op Palmzondag 2 april om 9:30u in de St. Antoniuskerk in 
Breedeweg of om 10:00u in de Cosmas en Damianuskerk! 
 
Witte Donderdag 
Op Witte Donderdag vieren we dat Jezus voor de laatste keer aan tafel ging met zijn 
leerlingen: Het Laatste Avondmaal. Wil je weten waarom het Witte Donderdag heet? 
En wil je helpen om bij iemand de voeten te wassen? Kom dan donderdag 6 april 
om 18:30u naar de Cosmas en Damianuskerk. Er is een speciale rol voor kinderen 
en kinderkoor Mikado en het koor Horst Sion Breedeweg zingen! 
 
Goede Vrijdag 
Waarom wordt deze vrijdag Goede Vrijdag genoemd? Als je naar de Kruisweg in de 
Cosmas en Damianuskerk komt om 15:00u in de Cosmas en Damianuskerk krijg 
je dat te horen. We gedenken dan samen de weg die Jezus liep voordat Hij aan het 
kruis geslagen werd.  Daar zijn afbeeldingen van in de kerk. Je mag een kruis 
neerzetten bij elke afbeelding. Na de viering begint de in- en uitloopmeditatie. We 
denken dan na over de dood van Jezus. Dan mag je een tekening maken en aan de 
‘Klaagmuur’ hangen. 
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Calvarieberg versieren op Paaszaterdag 

Zaterdag 8 april om 14.00 gaan we de Calvarieberg op het kerkhof achter de 
Cosmas en Damianuskerk versieren. We zullen dan ook vertellen wat de 
Calvarieberg is. Ook hiervoor graag even aanmelden:  
j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl. Dat kan tot 3 april. We zien je graag! 
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